Veluwse Kerkbode van vrijdag 12 januari 2024

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTEBROEK/TERSCHUUR
Predikant: Ds. A.C. Borsje, Eendrachtstraat 34, 3785 KV Zwartebroek.
Tel. 0342-786950 E-mail: predikant@hervormdzwartebroekterschuur.nl
Waarnemend Scriba: dhr. A. Bos, Vossenweg 10 3785 KW Zwartebroek.
Tel.: 06-53350468 E-mail: scriba@hervormdzwartebroekterschuur.nl
Koster: dhr. W. van de Pol, Eendrachtstraat 63, 3785 KT Zwartebroek.
Tel: 06-13049127 E-mail: koster@hervormdzwartebroekterschuur.nl
Bankrek: NL27 RABO 0366 3450 95 (kerkrentmeesters)

Bankrek: NL35 RABO 0366 3183 73 (diaconie)

Website: www. hervormdzwartebroekterschuur.nl

Kerkbodeberichten naar: kerkbodeterbroek@hotmail.com

Kerkdiensten

Zondag 14 januari

09.30 uur: ds. A.C. Borsje (bevestiging ambtsdragers)
18.30 uur: ds. M. van Leeuwen (Ermelo)

Voorzang
Morgendienst: Psalm 42: 1
Avonddienst: Psalm 12: 1

Collecten

1. Algemene kosten

2. Kerk

3. Verbouwing van de Hof

Diaconiecollecte: Algemene kosten

De algemene kosten van de diaconie zijn onder andere bestemd als reserve om waar nodig binnen
onze gemeente ook financieel en praktisch een helpende hand te bieden. Denk daarbij aan gezinnen en
personen die te maken hebben met ziekte, werkeloosheid of andere omstandigheden. Daarnaast wordt
uw bijdrage besteed aan terugkerende en onvermijdelijke kosten, zoals de kerkradio, contactmiddagen,
bezoekwerk en contributies. Van harte aanbevolen.

De diaconie

Kinderoppas
Iris van de Pol, Mariska van de Koot en Marc Hofman/Jefta Borsje

Vrouwenkring

Maandag 15 januari is de start van de vrouwenkring in dit nieuwe jaar 2024. Fijn om elkaar weer te
ontmoeten, in de gesprekken met elkaar maar vooral rondom de Bijbel. Deze avond gaan we nadenken
over Openbaring 11: Hoopvol en moedig getuigen. Ook wij allen zijn geroepen om in ons leven te
laten zien hoe groot en goed God is en hoe God Zijn liefde heeft laten zien in Zijn Zoon! God zorgt er
Zelf voor dat dit getuigenis uitwerking heeft. Want Hij heeft ons allen op het oog!

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft
geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. (2 Petrus 3:9)
Van harte uitgenodigd met ons mee te doen. Ook als je een keer een avond mee wilt maken: weet je
welkom! Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee weer klaar.

Het bestuur

Week van Gebed

Tijdens de Week van Gebed, van maandag 22 januari tot en met zaterdag 27 januari bidden christenen
overal op de wereld voor eenheid. Dit jaar met als thema: Heb God lief..... en je naaste als jezelf! Het
is ontleend aan de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent
om je naaste lief te hebben. Christenen zijn geroepen om te handelen zoals Christus. Dat kunnen we
doen door net als de barmhartige Samaritaan liefde, barmhartigheid en medeleven te tonen aan mensen
in nood, ongeacht hun religicuze, etnische of sociale achtergrond. Gemeenteleden worden opgeroepen



om, in navolging van Jezus, mee te bidden voor eenheid. We lezen in het Hogepriesterlijk gebed:
opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn,
opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. (Johannes 17:21)

Elke avond, vanaf maandag 22 januari, is er in de Week van Gebed gelegenheid met anderen samen te
komen om over dit thema na te denken en om samen te bidden. In onze dorpen zal dit afwisselend
plaats vinden in 2 kerken: de Gereformeerde en de Hervormde kerk. Maandag, woensdag en vrijdag in
de Hervormde kerk en dinsdag, donderdag en zaterdag in de Gereformeerde Kerk en het duurt van
19.00 uur tot ongeveer 19.30 uur. Elke dag wordt door een kringleider een kerngedachte rondom het
thema uitgewerkt, gevolgd door een gebed. Voorbereidingsboekjes zijn vanaf komende zondag te
vinden bij de uitgang van de kerk. Veel meebidders gevraagd! Namens de beide gebedskringen,

Greet Kamphorst en Anne Arendsen

Kopij kerkbode
De berichten voor de kerkbode graag voor maandagmorgen 15 januari 10.00 uur aanleveren. Dat kan
via het vertrouwde e-mailadres: kerkbodeterbroek@hotmail.com

OOG VOOR ELKAAR

Zieken

Gert van de Bunt (Oosterdorpsstraat 99, 3871 AC Hoevelaken) verblijft met zijn vrouw in Nieuw
Avondrust (Van den Berglaan 30, kamer 47, 3781 GH Voorthuizen) om te revalideren.

De heer G. Buijtenhuis (Platanenstraat 19, 3785 LD Zwartebroek) verblijft in Norschoten.
Mevrouw G. Davelaar - Pieper verblijft ter revalidatie in Nieuw Avondrust (Van den Berglaan 30,
kamer 22, 3781 GH Voorthuizen).

De heer A. Groeneveld (Overbekerweg 2, 3785 KZ Zwartebroek) heeft een geslaagde operatie achter
de rug. Hij zal de komende weken thuis revalideren.

Het gaat naar omstandigheden goed met de gezondheid van Henk Schouten (Albert van
Meerveldstraat 39, 3785 LP Zwartebroek).

Al deze gemeenteleden en hun geliefden aanbevolen in uw voorbede. Ik trok hen met menselijke
touwen, met koorden van liefde. (Hosea 11:4a)

Jarigen 74 plus

Op 19 januari hoopt Karel Kinsbergen, Buntveenweg 79, 3785 RA Zwartebroek 77 jaar te worden.
Namens de gemeente wensen wij Karel een gezellige dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.
De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. (Psalmen 121:5)

Voor de agenda

Ma. 15 januari: Vrouwenkring: 19.45 uur

Ma. 15 januari: Gemeentegroeigroep: 20.00 uur

Wo. 17 januari: Verkoop collectebonnen en inleveren verjaardagszakjes: 19.00 - 19.45 uur
Wo. 17 januari: Vergadering Kerkrentmeesters en Commissie van Beheer: 20.00 uur

Do. 18 januari: Consistorievergadering: 20.00 uur

Tot besluit

*Velen van u is al opgevallen dat onze auto niet meer op de oprit van de pastorie staat. Dat heeft een
reden. Onze vertrouwde grijze bus staat namelijk bij de grage. Er is geen eer meer aan te behalen. De
kenners spreken over een wrak. De politie had mij enkele minuten na het ongeluk al voorspeld: ‘Die is
waarschijnlijk total loss.” In de storm- en regenachtige avond van dinsdag 2 januari was ik immers
betrokken bij een ongeluk op de A30. De schrik was groot. Binnen enkele minuten was de snelweg
afgezet en werd het verkeer omgeleid. Onze auto werd weggesleept en ik mocht mee naar het
politiebureau. Eenmaal binnen kwam ik tot het besef dat het heel anders had kunnen aflopen. Het is
een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Wat ben ik dankbaar dat ik alleen in de auto zat.
Ook de inzittenden van de auto waar ik tegenop was gereden, waren ongedeerd. De HEERE had ons
gespaard en bewaard. De Woordverkondiging tijdens oudejaarsavond over Hosea 11:4 werd
werkelijkheid bij hectometerpaaltje 34,2. Zijn liefdekoorden waren daar tastbaar aanwezig. Inmiddels
maken we dankbaar gebruik van een leenauto(otje). Ik hoorde iemand al zeggen: ‘Het lijkt wel een
koekblik.” Weet dat ik dankbaar ben met dit koekblik. Niet in de laatste plaats vanwege de
aanwezigheid van een ouderwetse cd-speler. Nu kan ik tijdens het autorijden de cd van de Katwijkse



Mannenzang weer eens grijs draaien. Zoals afgelopen zondag toen de leenauto mij in Staverden en
Sliedrecht had gebracht om aldaar het Woord te bedienen. De kerkenraad in de Alblasserwaard vroeg
mij hoe de reis was verlopen. Eén van de broeders had al een auto gespot met daarop een Veluwse
naam van een garagebedrijf. ‘Het was goed toeven onderweg. Ik had 1800 Katwijkers op de
achterbank en ze zongen uit volle borst.” Enkele broeders fronsten hun wenkbrauwen. Ik vertelde over
de ontstane situatie en getuigde van de reddende hand van de HEERE. Er ontstond een geestelijk
gesprek. Nog voordat de eredienst met de Woordverkondiging uit Hoseal 1 begon, waren Zijn
liefdekoorden in de consistorie al zichtbaar. Zijn zoekende liefde was tastbaar. Opnieuw.
Dinsdagavond op de snelweg en nu in een bijgebouw van de kerk. Willen we het zien? Zijn we
ontvankelijk voor Zijn liefdekoorden? Ze worden aangeboden aan verloren zondaren. Ze zijn
beschikbaar voor drenkelingen, voor hen die dreigen weg te zinken. Laat u vastgrijpen door de
trekkende liefde van de HEERE. Laat u vastklemmen door Zijn koorden van liefde, opdat Zijn Naam
eeuwig eer zal ontvangen. Toen ik ’s avonds de oprit van de pastorie op kwam rijden zongen de
Katwijkers vanuit een kleine leenauto over een groot verlangen: ‘Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem. In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem.’

* Komende zondag hopen we elkaar opnieuw te ontmoeten. Tijdens de morgendienst zal een aantal
kerkenraadsleden afscheid nemen en wordt een drietal broeders bevestigd in het ambt. Samen met hen,
hun geliefden en de gehele gemeente kijken we uit naar dat moment. Laten we bidden om gezegende
(voorbereidingen op) erediensten.

* Komende maandag en dinsdag word ik met meerdere beginnende herdershonden op Nieuw
Hydepark in Doorn verwacht m.b.t. Primaire Nascholing Predikanten. Het thema van deze tweedaagse
is De predikant als leider. Mag ik rekenen op uw gebed?

Een hartelijke groet, mede namens Erika,

Ds. A.C. Borsje



